
EKKLESIA AMSTERDAM zondag 24 mei 2026 
LuisterLink Pinksteren 
Met een toespraak van Alex van Heusden 
 

1. Stilte nu (muziek Tom Löwenthal)  
 
Stilte nu, stilte nu, stilte nu. 
Deze bijeenkomst 
moge ons geven: kracht. 
Dat wij niet wanhopen aan ooit 
vrede op aarde. 
Stilte nu, stilte nu. Stilte nu. 
 

2. Welkom en ten geleide 
 

3. Wij woonden donker (Psalm 107 vrij; muziek Antoine Oomen) 

Wij woonden donker, in schaduw des doods 
in ijzeren boeien gekluisterd: 
wij hadden jouw woorden bespot 
ons doof gemaakt voor je stem. 
 
Toen heeft één je geroepen 
toen nóg een, en toen wij allen. 
Toen ben je gekomen en hebt 
het ijzer met handen gebroken. 

 
4. Voorlezing uit het boek 2 Koningen 

2 Koningen 2:1-15 
 
5. Toen de dag gekomen was (VL 467; muziek Tom Löwenthal) 

Toen de dag gekomen was  
waren allen  
onder één dak. 
 
Plotseling kwam van hoog uit de hemel 
een hevig  geluid als van de wind 
die opsteekt en aankomt 
met stoten en vlagen. 
En heel hun huis werd vol van de stem. 
Vuur verscheen in tongen 
Neerdalend op ieder hoofd. 
 
Vuur verscheen in tongen 
Neerdalend op ieder hoofd. 
 
Zij werden vol van adem en kracht 
en spraken in vreemde talen. 
En allen die waren samengestroomd in die stad 
hoorden hen en verstomden. 



 
De taal van hun moeder 
de naam van hun vader 
de roep van vandaag en van gisteren 
en van eeuwig 
de stem van hun hart 
hun ziel en verstand 
het levende woord 
de kreet van geboorte en dood 
het stormen van wolken 
de zwijgende sterren 
de val van de bergen 
de beukende golven 
het stormen van wolken 
de zwijgende sterren 
de val van de bergen 
de beukende golven  
de schreeuw van de mensen 
de schreeuw van de mensen. 
 

6. Toespraak 

Alex van Heusden 
 
7. Moge mij schoon wassen (muziek Tom Löwenthal) 

Moge mij schoon wassen 
alle regenwater van de toekomst 
mogen mij afspoelen 
alle stortbuien van de komende eeuw. 
Dat, op een goede dag, 
ik op mijn hoofd krijg 
de ene waterval na de andere. 
Alle voorraden, die gij, hemel, 
in uw mededogen hebt bewaard 
voor steppe en woestijn: 
geef maar aan mij. 
Mogen ook de golven van de zee 
over mij heen slaan 
en zijn branding mij beuken. 
Moge de wervelwind opsteken 
en mij ontrukken vloer en dak 
en alles wat ik om mij heen 
verzameld heb. 
Dat het zal wegwaaien 
alle stofgoud en roest 
waaronder ik ben bedolven. 
Dan kome tot mij 
die de bronnen slaat, 
die alle water van de wereld 
weet te vinden. 
Hij moge van mij maken 



een bron die zacht en vrolijk stroomt. 
Dat ik mij geven mag 
aan de wortels van het gras 
en van de bloemen. 
Verantwoording  
Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De 
verwijzingen VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). De muziek 
is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel www.ekklesia-
amsterdam.nl (CD’s en bladmuziek). 


