
Zondag 17 mei 2026

Gaandeweg

De kaarsen worden aangestoken
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Geef een weg

Drempeltekst
De grond was van niemand,
de grond was van allen.
Niemand mocht horige zijn, lijfeigene,
eigendom van een ander.
Niemand mocht de bezitter zijn, ze wilden
gelijkheid van plichten en rechten en le-
venskansen,
ze wilden broederschap,
dat noemden ze vrijheid.
Uit: Gaan waar geen weg is

Woord ten geleide

Kinderkring
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Voorlezing uit ‘Home’ (1998), Toni Morrison

Ik heb nooit, net zomin als wie van ons ook, in een wereld geleefd waarin ras 
er niet toe deed. Zo’n wereld, vrij van raciale hiërarchieën, wordt doorgaans 
verbeeld of beschreven als een droomlandschap – Eden-achtig, en utopisch, 
zo gering zijn de mogelijkheden van de verwezenlijking ervan (..) Hoe kun je 
zowel vrij zijn als gesitueerd: hoe kun je een racistisch huis veranderen in een 
rasse-specifiek, maar niet-racistisch thuis. Hoe kun je ras articuleren terwijl je 
het berooft van zijn dodelijke betekenis?

Luisterlied: Basia fon! 
gezongen door Max Woiski

Meneri, meneri, a pikin, pardon.
Memre wan ten, memre wan tron.
Fa yu ben lobi me so te
En fa mi lobi yu ete.
 
Basia Fon, m’e taki fon.
A wintje mek’ mi hati bron!
Mi taki fon! Fon en so te,
Al wassi a fadon dede.

 Vertaling:
Meester, meester, vergiffenis, het kind,
Denk aan de tijd, denk aan die keer,
dat u me liefhad
en hoe ik u nog steeds liefheb.

Basia (opzichter/baas), ik zeg ransel 
haar af.
Dat wicht vervult mijn hart met woede.
Ik zeg ransel haar! Gesel haar zo hard,
Tot ze dood op de grond neervalt.
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Toespraak
Gloria Wekker
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Voorlezing: Litanie voor hoop en verzoening, tekst: Gloria Wekker

“Wandelaar, er is geen weg, 
De weg ontstaat in het gaan.
Gaandeweg ontstaat de weg...”
zegt de dichter Antonio Machado.

Vandaag komen we hier bij elkaar
uit verschillende windstreken
met verschillende geschiedenissen en wereldbeelden
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8 beschermd door onze geliefde goden
en ook met het besef
dat we die weg met elkaar zullen moeten afleggen. 
Kom Oshun, Yemanya, Allah, 
Anana Keduaman Keduampon, 
Mam’ Aisa, Hashem, 
God de Vader en Jezus, 
Boeddha en alle andere goden
die ons troost, hoop en verzoening bieden. 

Er is geen keuze, er is geen alternatief, 
als het anders, gemakkelijker, via een wegafscheiding kon, geloof me, 
Dan zouden we die al lang gevonden hebben.
Vertrouw niet op valse profeten, met loze woorden en oplossingen.
Ze doen alsof de geschiedenis gisteren begonnen is,
Met handen voor ogen en stopverf in oren, bieden ze slechts lege hulzen aan.

Hoor je me of hoor je me niet?
Zie je mij of zie je mij niet?
Deze ruimte is mogelijk al helemaal gevuld met aannames
Leg ze opzij. 
Jullie zien mij, als erfenis van het kolonialisme, 
Slechts als iemand naar wie we niet hoeven te luisteren.
Ik vraag je me te horen. Ik wil je bereiken.
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Intermezzo 
mededelingen 
collecte   

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel
delen van brood en beker
ritueel van solidariteit.

Jij die je weg gaat ongezien
God van vreemdelingen, niemand,

God van mensen, lopend vuur,
droom dwaasheid kracht bevrijding.

Jij ongehoord in deze wereld – 
wees geloofwaardig hier en nu.

Als er een weg is naar U toe,
richt onze voeten dan.
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Voorbeden

Brood en wijn
Behalve wijn is er een witte beker met druivensap bij de uitdelers links 
van het koor. We dopen de matse in de beker, we drinken er niet uit.
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Zegen
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Colofon
Zang:					     Koor van Ekklesia Amsterdam
Dirigent:				    Henri Heuvelmans
Piano:					     Tom Löwental
Teksten:				    Huub Oosterhuis (tenzij anders vermeld)
Voorganger:				    Rascha Eijbersen
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Ontmoeting na afloop
Na afloop van de dienst ben je van harte welkom om samen een kop koffie, 
thee of limonade te drinken:  
koffie 1 euro, thee/ limonade en koek 50 cent.
 
Toespraak
Indien mogelijk is een klein aantal exemplaren van de toespraak te vinden 
op de Verenigingstafel. Alle toespraken worden geplaatst op de website en 
kunnen worden gedownload. www.ekklesia-amsterdam.nl
 
Reacties? Schrijf ze op!
Achter in de zaal op de bar ligt een gastenboek waarin u reacties op de dienst 
kunt schrijven. Tips en tops, hoe concreter hoe beter. Van harte uitgenodigd!
 
Nieuw?
Bent u hier voor het eerst of bent u nog niet zo bekend? Wees “WELKOM” 
aan de statafel met het gelijknamige bord erop. Voor meer informatie of voor 
een praatje.
 
Lid worden?
De Ekklesia Amsterdam is een vereniging waar je lid van kunt worden. Je 
wordt op de hoogte gehouden van de diensten en andere activiteiten, via 
een e-mail en Weekbrief. Lid worden kost niets, maar er wordt wel op gezette 
tijden een beroep op je gedaan om naar vermogen een financiële bijdrage te 
leveren of anderszins bij te dragen aan de vereniging. Voor kennismaking en 
meer informatie ben je van harte welkom bij de verenigingstafel achter in de 
zaal en bij het liturgisch team.
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