EKKLESIA AMSTERDAM zondag 19 april 2026
LuisterLink ‘Ze zien ons als slaven’
Met een toespraak van Tahrim Ramdjan

1 Drempeltekst
2 Psalm 1, vrij (VL8, muziek Antoine Oomen)

Goed is

dat je niet doet wat slecht is

niet achter oplichters aan loopt
niet met Ploert en Schender heult
niet je schouders ophaalt

‘ploert en schender, ach

zo is de wereld’.

Goed is dat je goede woorden
overweegt en wil:

heb je naaste lief die is als jij

de vluchteling, de arme, doe hen recht.
Prent ze in het hart van je verstand,
die woorden

zeg ze voor je uit

gezegend ben je

een boom aan stromen levend water
vruchten zul je dragen

blad dat niet vergeelt

het zal je goed gaan.

Oplichter

ongezegend zal je zijn.
Een storm steekt op
je waait de leegte in.

3 Woord ten geleide

4 Je dacht dat deze wereld anders was (CD Uitgeleid, muziek Tom Léwenthal)



“Je dacht dat ze wereld anders was,
en je bent er nog altijd niet overheen

dat het gewoon deze wereld is”

zei ze tegen hem.
Deze wereld anders.

“Ik denk het nog steeds” zei hij.

5 Voorlezing: Tot we allemaal vrij zijn, Pepijn Lanen (Uit: Stip op de horizon

2024)

6 Luisterlied: Get Free - Major Lazer

Never got love from a government man
Heading downstream till the levee gives
in

What can | do to get the money

We ain't got the money, we ain't gettin'
out

Heading downstream till the levee gives
in

And my dreams are wearin' thin

All I need's relief

I need | need some sympathy

Look at me

I Just can't believe

What they've done to me
We could never get free

| just wanna be

| just wanna dream

All of my life been wadin’ in

Water so deep now we got to swim
Wonder will it ever end

How long how long till we have a friend

Comin' down, feelin' like a battery hen
Waves won't break till the tide comes in
What will I do in the sunrise

What will I do without my dreams

Nooit liefde gekregen van een
overheidsman

Stroomafwaarts tot de dijk het begeeft
Wat kan ik doen om aan het geld te
komen?

We hebben geen geld, we komen er niet
uit

Stroomafwaarts tot de dijk het begeeft
En mijn dromen vervagen

Alles wat ik nodig heb is steun

Heb medeleven nodig

Kijk naar me

Ik kan het gewoon niet geloven
Wat ze me hebben aangedaan
We zullen nooit vrijkomen

Ik wil gewoon zijn

Ik wil gewoon dromen

Mijn hele leven heb ik in water gewaad
Water zo diep dat we moeten zwemmen
Zal het ooit eindigen?

Hoe lang nog, hoe lang tot we een vriend
hebben?

Naar beneden komend voel ik me als een
legkip
De golven breken niet tot het tij opkomt




Look at me...

We're all together in the same boat
| know you, you know me
Baby, you know me

Wat zal ik doen bij zonsopgang?
Wat zal ik doen zonder mijn dromen?

Kijk naar me...
We zitten allemaal in hetzelfde schuitje

Ik ken jou, jij kent mij
Schatje, jij kent mij

7 Toespraak
Tahrim Ramdjan

8 Luisterlied: Iron Sky - Paulo Nutini

We are proud individuals
Living for the city

But the flames

Couldn't go much higher

We find God and religions
To bait us with salvation
But no one, no nobody
Can give you the power

Torise

Over love

Over hate

Through this iron sky that's fast becoming
our mind

Over fear and into freedom

All that life

Let dripping down the walls

Of a dream that cannot breathe

In this harsh reality

Mass confusion spoon fed to the blind
Serves now to define our cold society

From which we'll rise...

We zijn trotse individuen
Levend voor de stad

Maar de vlammen

Konden niet hoger oplaaien

We zoeken God en religies
Verlokt door verlossing
Maar niemand, nee niemand
Kan je de kracht geven

Om op te staan

Boven liefde uit

Boven haat uit

Door deze ijzeren hemel waar onze geest
in verandert

Boven angst uit, naar vrijheid

Al dat leven

Laat het langs de muren druipen

Van een droom die niet kan ademen

In deze harde realiteit

Massale verwarring voorgeschoteld aan
de blinden

Bepaalt nu onze koude maatschappij

Van waaruit we zullen opstaan...




You've just got to hold on

"To those who can hear me, | say - do not
despair.

The misery that is now upon us is but the
passing of greed -

The bitterness of men who fear the way
of human progress.

The hate of men will pass, and dictators
die, and the power

They took from the people will return to
the people.

And so long as men die, liberty will never
perish...

Don't give yourselves to these unnatural
men

Machine men with machine minds and
machine hearts!

You are not machines! You are not cattle!
You are men!

You, the people, have the power to make
this life free and beautiful

To make this life a wonderful adventure
Let us use that power - let us all unite."

And we'll rise...

Rain on me

Als je maar volhoudt

"Tegen hen die mij kunnen horen, zeg ik:
wanhoop niet.

De ellende die ons nu treft, is slechts het
voorbijgaan van hebzucht -

De bitterheid van mensen die de weg van
de menselijke vooruitgang vrezen.

De haat van de mensen zal voorbijgaan,
dictators zullen sterven, en de macht

Die ze van het volk hebben afgenomen,
zal terugkeren naar het volk.

En zolang er mensen sterven, zal de
vrijheid nooit vergaan...

Geef je niet over aan deze onnatuurlijke
mannen:

machinemensen met machinegeesten en
machineharten!

Jullie zijn geen machines! Jullie zijn geen
vee!

Jullie zijn mensen!

Jullie, het volk, hebben de macht om dit

leven vrij en mooi te maken.

Om van dit leven een prachtig avontuur

te maken.

Laten we die macht gebruiken - laten we
ons allemaal verenigen.

En we zullen opstaan...

Doordrenk mij

Verantwoording

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders
aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld
Liedboek’ (2004). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via
onze webwinkel www.ekklesia-amsterdam.nl (CD’s en bladmuziek).




