EKKLESIA AMSTERDAM

Zondag 22 maart 2026

LuisterLink — Wakker blijven en nuchter
Met een toespraak van Kees Kok

1. Wordt wakker (VL561, muziek Tom Lowenthal)
Word wakker slaapkop
het is opstaan uit de dood geblazen
een nieuwe mens
moet als een licht
opgaan in jou

2. Ten geleide

3. Lied tegen de Derde Wereldoorlog (VL872, muziek Antoine Oomen)
Wij die met eigen ogen
de aarde zien verscheurd
maar blind en onmeedogend
ontkennen wat gebeurt:
dat oorlog is geboden
en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden
dat wij die mensen zijn.

Wij die nog mogen leven

van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijsgegeven
aan meer dan eigen schuld,
wij die God weet hoe verder
tot hiertoe zijn gespaard,

dat wij toch nooit erkennen
het recht van vuur en zwaard.

Dat wij toch niet vergeten
waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten
opnieuw het licht ontwaakt,
dat in ons wordt herschapen
de geest die overleeft,

dat onze lieve aarde

nog kans op redding heeft.

4. Voorlezing: Psalm 82 vrij

5. Ze zijn van vlees (VL892, trad.)
Ze zijn van vlees en van gebeente
ze zijn als wij maar hoog ten troon



zij flonkren van goedkoop gesteente
hun droom is lucht hun schijn is schoon.
Hun weg is kort: een ster die stort

de hemel uit de afgrond in —

weg rover moordenaar, dag duivelin.

Hun hand doet zonder mededogen
de minste slaaf zijn ketens om.
Vervlogen pluizen zijn hun ogen
hun oren leeg, hun monden stom.
Hun godenrijk één dodenrijk,

nog spelen zij hun partituur —

o wee zij weten dag noch uur.

Die dag kruipt één, halfdood geboren,
uit drek omhoog en staat rechtop,
een klank van vrijheid in zijn oren

een droom van leven in zijn kop.

En bang of niet, hij fluit zijn lied
tegen de hoogste muren aan —

als wist hij dat ze op instorten staan.

(psalm 115, vers 6.)

Toespraak deel 1
Kees Kok

Lied van het land (VL324, muziek Antoine Oomen)
Hoe verder onze ogen reiken,

hoe verder weg de bergen wijken

van rood en goud ons toegezegd.

En dood de grond en onder boven —

zwart masker voor de zon geschoven,

ontij ongeest onland onrecht.

In zoveel woestenij gevangen

begraven wij ons diepst verlangen:

dat ooit een land van licht zal zijn,

een stad gegrond op recht en rede,

een hart dat weet, een huis van vrede —
wij zouden daar geboren zijn.

Hoog land, zo ijl zo weggezwegen,
naar jou toe dwalen al mijn wegen
uit diepten waar geen voeten gaan.
Hoe zou ik ooit jou niet behoren.

O stem, geklonken in mijn oren,



10.

11.

nog onvergeten onverstaan.

Toespraak deel 2
Kees Kok

Kinderen van het licht (muziek Tom Léwenthal)

Kinderen van het licht,

kinderen van de dag,

niet van de nacht en van de duisternis.
Daarom, niet slapen, als zoveel anderen
maar wakker blijven en nuchter.

Wij die het daglicht bewonen,

wij moeten nuchter zijn,

bekleed en gewapend

met geloof en liefde,

en met een schild van vertrouwen
en vol hoop op redding.

Kinderen van het licht,

kinderen van de dag,
niet van de nacht en van de duisternis.

Voorbede

Mocht het waar zijn (VL878, muziek Antoine Oomen)

Mocht het waar zijn wat gegrift staat:
dat er iemand is die hoort.

Moge Gij het zijn die hoort, weet,

ziet, afdaalt, om te bevrijden.

Die ons losmaakt uit de strikken
van de nacht, de hand der heersers,
die ons uitdrijft, zee, woestijn in,
naar een oord van licht en water.

Mocht het waar zijn dat uw liefde
tot op heden nog van kracht is —
dat Gij ons nog in de dood kent,
ook nog daar, als dat zou kunnen.

Wees als toen een God-Bevrijder:
laat een nieuwe laatste oorlog,
die gifbeker, ons voorbijgaan.
Zend uw engel, uw messias,



die hem uit de handen van de

heersers slaat, de afgrond in —
die ons wenkt uit onze kelders
en ons toeroept: Vrede nu.

Verantwoording

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). De muziek is te vinden via i-
Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel www.ekklesia-amsterdam.nl (CD’s en
bladmuziek).



