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LuisterLink ‘Spraakverwarring’ 
Met een toespraak van Alex van Heusden 
 
 
1 Als Gij bestaat (VL 149; muziek Antoine Oomen) 
 
Als Gij bestaat 
bewerk ons dan 
herschep ons hart en ons verstand 
dat wij ontvankelijk worden voor uw naam. 
 
2 Welkom en ten geleide 
 
3 Tempeltorens hoog oprijzend (VL 289; muziek Antoine Oomen) 
 
Tempeltorens hoog oprijzend: 
sterrenwachten, derde ogen. 

Wirwarstad van blinde muren, 
bloemfonteinen, massagraven. 

 

Allen leefden, eeuwenoud, on- 
wrikbaar zeker, allen stierven; 

nieuwe kwamen en verdwenen, 
niets van hen zou overblijven. 

 

Blijft alleen het onafzienbaar 
lotbeschikkend rad voor ogen, 

schaterlachend oogverblindend 
zonnewiel, de zonnevader. 

 

Blijft alleen de moedermaalstroom 
die ons naamloos meesleurt, allen, 

kansloos aan elkaar geketend, 

keten van voldongen feiten. 

 
4 Voorlezing uit het boek In den beginne 
Genesis 11:1-9 

5 Beethoven, Bagatelle nr 1 in G, door Charlie Bo Meijering 

 
6 Vervolg uit het boek In den beginne 
Genesis 12:1-9 
 
7 Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt (VL 231; muziek Antoine Oomen) 
 
Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt 

maar wel dat Gij niet zijt een god 
naar mensentrant. 

 

Ondenkbaar beeldloos Gij, niet-gij 



als gij en ik in mensentaal – 

toch ik en Gij. 
 

Gezegend Gij wiens wezen is 
dat ik U niet doorgronden kan 

en Gij mij wel. 

 
Die zo zijt dat geen naam U past 

en alle licht een verre schijn 

goud klatergoud. 
 

En alles niets. Een stameling 
van stomheid zijt Gij in mijn mond 

als ik U zing. 

 
Maar niets of alles, eeuwig nu 

zijn onvervreemdbaar Gij in mij 
en ik in U. 

 
8 Overweging  
 
9 Als God ons thuisbrengt (Psalm 126; muziek Antoine Oomen) 
 
Als God ons thuisbrengt 

uit onze ballingschap – 
dat zal een droom zijn. 

 
Wij zullen zingen 

lachen, gelukkig zijn. 

Dan zegt de wereld: 
`Hun God doet wonderen'. 

Ja, Gij doet wonderen, 

God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 

 
Breng ons dan thuis, 

keer ons tot leven 

zoals rivieren 
in de woestijn 

die, als de regen valt, 
opnieuw gaan stromen. 

 

Wie zaait in droefheid 
zal oogsten in vreugde. 

Een mens gaat zijn weg 

en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij 

terug met zijn schoven. 

 
Verantwoording 
Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen 
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). De muziek is te vinden via i-
Tunes, Spotify. CD’s en bladmuziek zijn in onze webwinkel (www.ekklesia-amsterdam.nl) 
verkrijgbaar. 
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