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LuisterLink – Bloemen van verzet 
Samengesteld door Rascha Eijbersen 
 

1. Drempeltekst (vrij naar: Henriëtte Roland Holst – uit ‘De vrouw in het woud’) 
 

2. Honderd Bloemen (VL754, muziek Stijn van der Loo) 
Honderd bloemen mogen bloeien. 
Grond en lucht genoeg voor alle 
zaden knollen anjelieren. 
Stenen moeten stenen blijven. 
Mensen vliegen hoog als goden. 
Maar de zuring en de klaver 
mogen bloeien honderdvoud. 
 
Korenbloemen, flarden blauwe 
hemel, vlijmende papaver, 
morgensterren aan de dijken 
flemend om gezien te worden – 
woekerend in de populieren 
als een nest de maretak, de 
bloem der zoenen bitterzoet. 
 
Op zijn stekelige stengel 
bloeit en treurt de kale jonker 
en geen vlinder zal hem vinden. 
Tronken zullen twijgen dragen, 
varens op bevroren ruiten 
zullen wuiven, bloeien mogen 
honderd rozen van papier. 
 
Broos op stelen ongebroken, 
wild en blindelings verstrengeld, 
in spelonken, op de vaalten, 
tussen schotsen ijs en boeken, 
op de graven, mogen bloeien, 
alle ongelijk eenzelvig, 
honderd bloemen zonder naam. 
 
In een woud van droomgewassen, 
stenen wortels, stalen webben, 
tochtig labyrint van woorden, 
woont een mens, op brekebenen, 
lelie van het veld, met ogen 
tranend bijna blind van zoeken 
naar een plek die water geeft. 
 



3. Welkom en ten geleide 

 

4. Lied van nieuw begin (Trijntje Oosterhuis) 
Leliën draagt de woestijn 
rozen dragen de rotsen. 
Lente staat op je drempel. 
Leven begint opnieuw. 
 
Bevende harten, vat moed, 
strek je, slapende handen. 
Dove oren, ga open 
wankelmoedigen, hoort. 
 
Hij slaat bronnen, ontbindt 
tongen, zangen, rivieren. 
Water welt aan je voeten 
en geen leeuw op je weg. 
 
Kromme, jij wordt recht. 
Woeste, jij wordt een akker. 
Wat geen woorden vermogen, 
aarde, vrede zij u. 
 
Oude mensen, vrees niet – 
jong mens, wat zal het worden? 
Zomertuinen aan zee. 
Liefde lichaam van zon 

 

5. Voorlezing uit het evangelie van Jesaja 

Jesaja 35: 1-10 
 

6. Kleinst denkbare bron (VL579, muziek Tom Löwenthal) 
Kleinst denkbare bron, onder stenen bedolven, 
welt op, vliet, licht waterlint door de steppe, 
waterschicht om rotsen heen de woestijn in 
 
baant een stroomdal dwars door het onbewoonbare, 
stevent af op ongenaaktbare hoogten, 
vaart door dode steden bruisend en muitend 
 
drenkt de wortels van versteende platanen, 
plengt oases, vloeit op velden, door tuinen, 
waaiert regensluiers uit over rozen. 
 

7. Toespraak 

Rascha Eijbersen 



 

8. Ooit in schaduw van rozen  (VL916, muziek Antoine Oomen) 
Ooit, in schaduw van rozen langs  
snelvlietend water zullen wij wandelen, 
vreemdelingen bekenden, zingen,  
liefkozen, lachen in alle talen. 
Dat zal een droom zijn.  
  

Daar, aan wijd open vensters in  
menigte stemmen zullen wij wonen,  
honderd worden en sterven zoals 
graankorrels sterven: niets zal verloren 
niemand voor niets zijn.  
  

Hart vermoedt het, verstand wikt en   
weegt het, God geve het of zeg niet 
God, zeg bron van vrijheid, genade. 
Noem hem komende, liefde, eerste 
en laatste, alles in allen.  
 

9. Ravijn (Veldhuis en Kemper, cd Geloof ons nou maar)  
Hij gaat al jaren elke morgen 
Naar dezelfde baan en dan om vijf 
uur weer naar huis 
In de trein droomt hij de toekomst 
Ik vertrek het roer gaat om 
En stipt om kwart voor zes is ie weer 
thuis 
 
Om zes uur eten een uitgeblust 
gezin 
Zwijgend daalt hij in zijn hoofd af 
naar een nieuw begin 
Morgen gaat ie het ze zeggen 
Hij wil zo niet langer door 
Maar de dag erna zit ie weer op het 
oude spoor 
 
Refrein: Maar als ik iets zou mogen 
zeggen het is geen rechte lijn 
En de grens maar iets verleggen 
gaat maar zelden zonder pijn 
Want de allermooiste bloemen 
groeien vlak langs het ravijn 
En om die te kunnen plukken moet 
je durven bang te zijn 
 



Z′n hoofd zit barstens vol met plannen 
Alleen het doen is een probleem 
Om stil te zitten alle reden om op te 
staan vind hij er geen 
Zolang ie droomt is het net alsof het 
lijkt  
Of ie toch iets van zichzelf ziet als ie in 
de spiegel kijkt 
 
Refrein 
 
In vol ornaat door de mist 
Liever dan je nooit vergist 
Maak een sprong recht vooruit 
Of vliegt de bocht er lachend uit 
 
Want als de mooiste bloemen 
groeien langs de rand van het ravijn 
Dan moet daar ook het beste 
uitzicht op je stoutste dromen zijn 
 
Refrein 
 

Verantwoording 
Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen 
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). De muziek is te vinden via i-
Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel www.ekklesia-amsterdam.nl (CD’s en 
bladmuziek). 
 
 


