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LuisterLink — Strohalmen

Met een toespraak van Ewoud Kieft

1. Drempeltekst (Uit: Nieuw)

2. lk dacht dat deze wereld anders was (CD Uitgeleid, muziek Tom Lowenthal)

“Je dacht dat ze wereld anders was,
en je bent er nog altijd niet overheen
dat het gewoon deze wereld is”

zei ze tegen hem.

Deze wereld anders.
“Ik denk het nog steeds” zei hij.
3. Woord ten geleide

4. Aarde, deze (VL728, muziek Tom Léwenthal)

Aarde. Deze. Enig denkbare.

Rond en blauw in de ruimte.

Met zon, maan en sterren, seizoen, rivieren,
rivieren die stromen naar zee.

En niets valt omhoog en alles omlaag.
En niets is nog af en alles nog nergens.
En overal mensen die weten van niets
en maken van alles —

en alles bederven, seizoenen, rivieren.
En achteloos doden.

En sterven en doden en sterven.

Aarde. Deze. Enig denkbare.

Rond en blauw in de ruimte.

Met zon, maan en sterren, seizoen, rivieren,
rivieren die stromen naar zee.

En niets valt omhoog en alles omlaag.

En niets is nog af en alles nog nergens.

Maar hier en daar mensen en steeds meer en overal
mensen die doen wat vandaag nog gedaan moet.
Die langzaam maar zeker, bezeten van liefde,

de aarde opdelven

uit de onderste afgrond.



Aarde. Deze. Enig denkbare.

Rood en blauw in de ruimte.

Met zon, maan en sterren, seizoen, rivieren,
rivieren die stromen naar zee.

Voorlezing: Beginselen (Mustafa Stitou)

Nieuw (muziek Tom Léwenthal, live opgenomen in de Rode Hoed, Avond voor
Kerstmis 2025)

Die nieuwe wereld, die komt anders

dan wij dachten en hoopten.

Zij komt met droogte wolven overstroming
aardbevingen brandende wouden,

luchtlagen verzadigd van Co2
misbruikte kinderen liegende kerken
met wreed getwitter in smoking
naakt in vernedering komt zij.

En wij aanschouwen en omhelzen haar,
zijn in haar. Niet wetend hoe verder.
Wij zullen stilte zingen, oefening

in solidariteit en volharding.

Wij zijn, zeg maar, van geloof hoop liefde
deze drie — de grootste is de liefde.

. Toespraak

Ewoud Kieft

Over de rand (tekst Ewoud Kieft)
Stop me weg tegen je aan

We waren afgedreven

Allebei gewend geraakt

Dat alles altijd stuk zal gaan

Honderd keer het hoofd gestoten
Tegen alle muren aangelopen
Uitgeleend en misgezworen

Ik was mezelf haast kwijtgeraakt

Over de rand
Spring over de rand
Als je wil dat ik je vang



Ik zag je vechten, ik zag je vallen
Ik zag je overleven

Jarenlang nog rondgezworven
Zonder ergens aan te komen

Voel het eelt op onze handen

Het teken op ons voorhoofd branden

Als je denkt dat niks meer kan veranderen
Doe je ogen dicht en spreid je handen

Over de rand
Spring over de rand
Als je wil dat ik je vang

Verantwoording

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen of teksten die
daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel “Stilte zingen”
(2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in “150 Psalmen vrij” (2023). De
muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel www.ekklesia-
amsterdam.nl.



