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1. Drempeltekst uit Psalm 73, vrij 

2. Lied aan het Licht (VL925, muziek Antoine Oomen) 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

3. Welkom - Ten geleide 

4. Staan in licht (VL798, muziek Antoine Oomen) 
Waarom, wanneer, 
uit welke luchtlaag, 
uit hoe diep luchtledig 
werden wij 
zo onbestaanbaar 
onontkoombaar ik en jij – 
kant en overkant 
woord weerwoord tij 
en tegentij. 

Dag van vandaag: 
vervreemd hereigend 
zoekgeraakt hervonden 
wie zijn wij? 
Liefde ternauwernood te leven, ik en jij. 
Liefde is geen woord 
voor dit nu hier 



verterend vuur. 

Maar ooit, God weet 
uit welke aardlaag, 
uit hoe diep versteende 
moederschoot, 
zal Hij ons roepen 
en wij zullen nieuw en bloot 
staan in morgenlicht 
onstuitbaar vrij 
zo licht als Hij. 

5. Lezing 
Handelingen 9: 1-19a 

6. Niemand anders (VL206, muziek Antoine Oomen) 

Scheur de wolken uiteen en kom. 
Hier nu wees onze God – wie anders? 

Niemand anders heeft ons gezocht. 
Niemand anders heeft zo geroepen 
als een verliefde: dit is mijn lichaam, 
open mij, eet mij, hier is mijn hart, 
drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik. 

Als een verlorene heb je geroepen 
en ons hart draaide om, en hoorde. 

Waar ben je nu? Waar bleef je hartstocht? 
Ben je niet meer die ene van toen? 

7. Toespraak – Tot elkaar bekeerd 
Mirjam Elbers 

8. Wij zullen Jood en Griek (VL487, muziek Antoine Oomen) 

Wij zullen Jood en Griek zijn lichaam worden, 
zijn uitstralende kracht in deze wereld, 
als wij de woorden doen van de Thora 
die Jezus heeft gedaan en doorgegeven. 
Zijn geest is het die ons tezamen voegt, 
en liefde die ons maakt tot zijn gemeente. 

Deemoed geduld ontferming vonken geest – 
waar mensen afgekeerd zijn van geweld, 
niet zwichten voor de oude dode wereld 
van geld is god of welk bewind dan ook 
waar wij elkaar behoeden en doen leven 
waar laatsten eersten zijn, daar woont hij in. 

Weest daarom een van harte en van hoop, 
de geest bestiere uw intiemst verlangen: 
een nieuwe aarde in gerechtigheid 
waar brood en liefde is genoeg voor allen. 



Geliefden, nooit heeft iemand God gezien. 
Wie naar de liefde leeft, zal in Hem wonen. 

Verantwoording 
Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen 
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen of teksten die 
daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel “Stilte zingen” 
(2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in “150 Psalmen vrij” (2023). De 
muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel www.ekklesia-
amsterdam.nl.


