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1. Waar we ook heen gaan (muziek Tom Löwenthal) 
 
2. Welkom 

 

3. Hoe ver te gaan? (VL318, muziek Antoine Oomen) 
 
Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn? 
Nooit meer gebaande. 
Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee-drieduizend. 
 
Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar. 
Kreupelen, blinden. 
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft. 
 
De zon zal hen niet steken overdag. 
Bij nacht de maan niet. 
Zij stoten zich aan stenen. Niemand draagt hen. 
 
Omdat zij willen leven als nog nooit, 
angstig te moede 
zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen. 
 
Niet hier hun vaderland, en schaamteloos 
wagen zij alles. 
Soms wordt woestijn oase waar zij komen. 
 
Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, 
zal weer ontvlammen. 
Zij blijven kinderen, zij worden groter. 
 
Hun stoet is zonder einde en getal. 
Tel maar de sterren. 
Zij weten van de Stad met fundamenten. 
 

4. Voorlezing uit Koningen (1 Koningen 17:1-6) 
 

5. Op mijn levenslange reizen (VL766, muziek Tom Löwenthal) 
 
Op mijn levenslange reizen 
– twijfel donker achtervolgt mij 
liefde blind holt voor mij uit – 
zing ik op steeds andere wijzen 
over wie ik niet kan spreken, 
zing ik: `Ooit mijn hart te breken, 
ooit mijn hart voor jou te breken'. 
 



Opgereisd, pas halverwege, 
met een keel kapot gezongen 
met een hart voor wie gebroken, 
kruip ik onder dorenstruiken, 
druk mijn ogen in de aarde, 
smeek dat nu het eind zal komen, 
smeek de dood, dat hij zal komen. 
 
Spoorloos trok voorbij de twijfel 
waar ik lag. De liefde keerde, 
zag mij, bracht mij drank en spijze, 
deed mij opstaan uit de dood. 
Nog een leven zal ik reizen, 
Nooit meer zonder reisgenoot. 
 

6. Voorlezing uit Koningen (1 Koningen 17:8-10, 17-24) 
 

7.  Won’t go back (Rogier Pelgrim) 
 

We are tired but we’re motivated. 
Still we crawl on the floor. 
We survive but it’s complicated. 
We want more. 
  
You can feel but you can't explain it. 
We could open this door. 
For who knows what the future 
has in store. 
 
Refrein: We won’t go back 
Back where we came from 
No, we can’t go back 
We keep moving on 
 
And this house it is temporary 
and you can’t call it home. 
It’s a place and it’s necessary - 
walls of stone. 
  
And if going back there would be worth it, 
you would give it a shot. 
But a shot in the head is not worth it, 
so what choice have you got? 
 
We won’t go back… 
 
Down down the road we go 
 

8. Toespraak Maartje Terpstra 
 



9. Een land in onweer verward (VL340, muziek Tom Löwenthal) 
 
Een land in onweer verward, 
een stad verdwaald in zijn stegen, 
twee mensen wachtend op wie, 
een kind dat huilend ontwaakt. 
 
Er komen dagen aan 
dat wij de nacht zullen prijzen, 
dat wij vergeten het licht, 
dat wij verspelen elkaar. 
 
Er zal geen huis meer zijn 
dat niet weeklaagt om zijn dode. 
Dan zal er stilte zijn 
zo hard en koud als de dood. 
 
Er zal een stilte zijn 
zo licht als zee in de verte – 
er zal vermoeden zijn, 
een waas van ander weer. 
 
Er zullen woorden zijn, 
oeroude stenen die spreken. 
Er zal nog weten zijn, 
een kind dat lacht in zijn droom. 

 
Verantwoording 
Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen 
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen of teksten die 
daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel “Stilte zingen” 
(2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in “150 Psalmen vrij” (2023). De 
muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel www.ekklesia-
amsterdam.nl. 
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