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1. Drempeltekst 
De dag is donker  
de stemmen hard  
en ik - 
Ik schilder jou  
in al jouw kleuren  
tot de zon komt  
en het licht weer schijnt. 
(Rascha Eijbersen vrij naar Chagall uit: Ma Vie, Paris, Stock 2013) 
 
Wek mijn zachtheid weer (Psalm 65 vrij, Antoine Oomen)  
Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is,  
En mij toevertrouw, 
En het licht niet haat. 
 

2. Woord ten geleide 
 
3. Delf mijn gezicht op (VL744, Antoine Oomen)  

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Wie mij ontmaskert zal mij vinden. 
Ik heb gezichten, meer dan twee, 
ogen die tasten in den blinde, 
harten aan angst voor angst ten prooi. 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden 
en zal zichzelf opnieuw verstaan 
en leven bloot en onomwonden, 
aan niets en niemand meer ten prooi. 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
 

4. Voorlezing uit het boek Marcus                                                                                                     
Marcus 8 
 

5. Ik zie de mensen (als bomen zie ik ze gaan) 
Ik zie de mensen – 
als bomen zie ik ze gaan. 
 
De bomen gaan hand in hand 
de berken de gevlekte platanen 
de dromenboom de bloemenvader 
reikhalzend naar de overkant. 



 
Ik zie de mensen – 
als bomen zie ik ze gaan. 
 
De kreupele wilgen de wijnstok en de 
waterplanten van het verleden 
eiken de populier de brede 
moederboom met groene lendenen. 
 
Ik zie de mensen – 
als bomen zie ik ze gaan. 
 
Maar de schoonste van de bomen 
heb ik met mijn mond gezien, 
die heet sindsdien 
de broodboom op de bergen. 
 
Ik zie de mensen – 
als bomen zie ik ze gaan. 
(Marcus 8, vers 22-26) 
 

6. Overweging                                                                                                                                                                                         
Rascha Eijbersen 
 

7. Lieve boetseerder (VL 380 en Orlando di Lasso) 
Lieve boetseerder 
trek me uit de klei 
 
Lieve boetseerder 
trek me uit de klei 
 
Lieve boetseerder 
trek me uit de klei 
(Jesaja 43, vers 1). 

 
Verantwoording 
Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen 
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen of teksten die 
daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel “Stilte zingen” 
(2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in “150 Psalmen vrij” (2023). De 
muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel www.ekklesia-
amsterdam.nl. 


