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1. Stilte nu. Voor u (Psalm 65 vrij, Antoine Oomen)
Stilte nu. Voor U.
Stilte zingen had ik U beloofd.
Hoor dan.

Hoor dan wie?
Mij — wie mij?

Die deze mens ben
Die hier neerligt
nietig schuld beladen
die wil opstaan
ander mens wil zijn
nieuw ik.

Stilte nu.
2. Woord ten geleide

3. Klankresten (VL502, muziek Tjeerd Oosterhuis)
Klankresten van een onvoltooid verhaal.
Steenlettergrepen, sporen in woestijnzand.
Lichtwoorden, ooit ontvangen, maar van wie —

Hij zal niet slapen, Israéls behoeder.

4. Voorlezing uit het boek In den Beginne
Genesis 6:1-8

5. Om wat misdaan wordt (muziek Antoine Oomen)
Om wat misdaan wordt, ziende blind,
aan grond en lucht, dier en mensenkind,
weeklaagt de aarde, afgeknecht —
zij schreeuwt om nieuw geboorterecht.

Wij vluchten weg, wij horen niet.
Wij spelevaren in doodsgebied:
de tijd zo kort, de druiven zoet,
dus pluk de dag, na ons de vioed.

Geen taal die nog wat hoop vertolkt.
Over ons heen daalt een zwarte wolk.
De regen stroomt, het water stijgt,
een vloed van wee die ons wel krijgt.



10.

Wij zullen worden afgedaan

en niets begrijpend ten onder gaan,

met man en macht, met vuur en zwaard.
Wij zijn geen nieuwe aarde waard.

Kiest Gij het leven of de dood?

Gij zult verwekken in onze schoot
een kind dat doet gerechtigheid,
een nieuwe mens, een nieuwe tijd.

Overweging 1
Alex van Heusden

Voorlezing uit En dit zijn de namen
Exodus 6:2-8

Lied van Gij en ik (VL231, muziek Antoine Oomen)
Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt

maar wel dat Gij niet zijt een god

naar mensentrant.

Ondenkbaar beeldloos Gij, niet-gij
als gij en ik in mensentaal —
toch ik en Gij.

Gezegend Gij wiens wezen is
dat ik U niet doorgronden kan
en Gij mij wel.

Die zo zijt dat geen naam U past
en alle licht een verre schijn
goud klatergoud.

En alles niets. Een stameling
van stomheid zijt Gij in mijn mond
als ik U zing.

Maar niets of alles, eeuwig nu
zijn onvervreemdbaar Gij in mij
enikin U.

Overweging 2

Ander, ouder (VL907, muziek Antoine Oomen)
Ander, ouder, iemand in ons verborgen:
plotseling oplaaiend vuur van

visioenen, aanschijn der aarde vernieuwend.

Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare die ons
weten doet wat wij niet weten,



wat onmogelijk is bij mensen en goden.

Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij,
in onze handen
klemmen wij wichelroeden, spiegels en zwaarden.

En neer drukt ons droefheid om het gedane,
om niet te keren woorden,
om wat groeide, om wat versteende, verwaaide.

Jij, nog naamloze, ademt ons open en wekt
in ons weerbarstig geheugen
wat wij zagen met onze vroegste ogen

en doet ons gaan in tranen maar ongebroken
door de nacht van de schepping
en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte:

blinde muren zacht licht water geworden
en aan de overzijde
rozensteden en de zang van de lijster
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