EKKLESIA AMSTERDAM zondag 8 juni
LuisterLink ‘Pinksteren’
Samengesteld door Mirjam Rigterink

1. Kom jij beloofde (muziek Antoine Oomen)

Kom Jij beloofde,

doop ons met het vuur

dat hoog oplaaide in Jezus, in hem —
gekruisigd, gestorven, begraven.

Licht der harten, vader van de armen
Geef nieuw begin.

En toen werd het Pentecoste, Pinksteren —
vijftigste dag na die omstreden eerste

dat hij niet in zijn graf gevonden werd.

Wij waren met ons twaalven, in één huis,
toen het begon te stormen, lichterlaaie.

Vuurtongen stonden boven onze hoofden.
2. Woord ten geleide
3. Herschep ons hart (VL 694, muziek Tom Léwenthal)

Herschep ons hart,
heradem ons verstand.

Dat wij elkaar behoeden

en doen leven.

Maak ons tot uw gemeente.
Wees de stem

die ons geweten wekt.
Verberg u niet.

4. \Voorlezing uit het boek En dit zijn de namen
Exodus 19:1-2.16-20



5. Tango, door XX CD: Sonore)

6. Voorlezing uit het boek Ezechiél (Ezechiél 37:1-10)
7. Naam uit het vuur (VL 473)

Naam uit het vuur, Eén Eeuwig, Hij-Alleen,
riep smeekte dreigde zweeg. Riep weer, om antwoord.
Roept water uit de rots, slaat vuur uit steen.

En weer zijn stem — een lichtval uit de wolken.
Tien woorden licht. Daar stonden wij, nog krom
van slavernij, de minste van de volken.

Een hand van stormwind werd op ons gelegd.
Vuurtongen stonden boven onze hoofden.
Een ander leven werd ons aangezegd.

Van toen af dragers van een visioen
leerden wij, dood na dood opnieuw geboren,
verlangen naar zijn woord, en het te doen.

Er kwam een dag die niets dan einde was.
Van God verlaten hingen wij aan kruisen,
het visioen verwaaid als stof en as.

De wereld draaide verder, dood na dood.
Een kuil vol knoken. Doorgekraste namen.
Na vijftig dagen kwam de Ademstoot.

Die schikte onze stukken weer tot één;
blies onbevlekte huid over ons heen.
De Naam riep: Mensenkind, sta op je voeten.

Daar stonden wij, om nu voorgoed te gaan
tot aan de verste randen van de aarde
om naar zijn woord te doen wat moet gedaan.



Adem van onbegonnen nieuw begin,
heilige Stormwind, laat niet af, doorvuur ons.
Spreek moed volharding wijsheid vrede in.

8. Over vuur en wind. En over vrijheid.
9. Veel te laat heb ik jou lief gekregen (VL 226)

Veel te laat heb ik jou liefgekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw
veel te laat heb ik jou liefgekregen.

Binnen in mij was je, ik was buiten

en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij is.

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heengebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd

om mijn blindheid op de vlucht te jagen.
Geuren deed jij en ik haalde adem,

nog snak ik naar adem en naar jou.

Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik
lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

Naar Augustinus' “Belijdenissen’ (X, 27).

Verantwoording

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De
verwijzingen VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen
of teksten die daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel
“Stilte zingen” (2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in “150
Psalmen vrij” (2023). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze
webwinkel www.ekklesia-amsterdam.nl.



