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Enige woorden over de ziel
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In 1907 legde de Britse arts Duncan Maggoggle zijn terminale patiénten op een gevoelige weegschaal
om tijdens het stervensproces hun lichaamsgewicht te kunnen bestuderen. Maggoggle
veronderstelde dat er bij het uitblazen van de laatste adem iets verloren ging — de ziel — en dat dat
ook consequenties zou hebben voor het gewicht. De zes mensen die hij onderzocht, verloren binnen
een uur na hun dood inderdaad een vergelijkbaar gewicht. Conclusie: de ziel bestaat en hij weegt 21
gram. Wetenschappelijk gezien geen naadloos sluitend bewijs lijkt mij, maar belangrijker: over het
wezen van de ziel is daarmee nog niets gezegd. Wat is dan dat wezen? De ziel is niet meetbaar (sorry
dokter Maggoggle), niet zichtbaar, ontsnapt aan de waarneming, is ongrijpbaar, maar springlevend in
de taal. Anima, psyche, nefesj, seele, alma, soul. Met je ziel onder de arm lopen, op je ziel getrapt
worden, zielsgelukkig zijn, met hart en ziel, zielepijn. We weten precies wat er bedoeld is, maar
daarmee laat de ziel zich nog niet definiéren. De Dikke Van Dale heeft een hele pagina aan
omschrijvingen nodig en dan nog blijft het tasten. Ziel komt in de buurt van ‘het zelf’, maar gaat
hoger, dieper.

Je ziel, dat is meer dan de optelsom van je eigenschappen, uiterlijke kenmerken en talenten. Je ziel is
‘je levensadem, het licht in je, je hoop en verlangen’. Je ziel is die ongrijpbare factor die
gebeurtenissen in een ragfijn weefsel van ervaringen verandert. Zij onderscheidt je van anderen en
verbindt je met anderen. Gaat als een klapdeur tegelijk open naar binnen en buiten. De ziel is de
mysterieuze kern van ons bestaan. Het bijzondere is dat de ziel zich alleen laat kennen via omwegen.
In een vriendschap, een ontmoeting, de liefde, kunst. In muziek. Volgens de filosoof Schopenhauer
staat muziek — net als de ziel — direct in verband met ‘het geheim van de wereld’. Zij geeft geen
voorstelling van de wereld, maar er gaat wel grote emotionele zeggingskracht van uit. Ook die
zeggingskracht kun je niet anders dan omcirkelend benoemen, maar wel ervaren. Tot in de verre
uithoeken van lichaam en geest, tot op het bot, tot in het merg. Er zijn, zo lijkt het, veel raakvlakken
tussen muziek en de ziel. Het is dan ook niet verwonderlijk, schrijft Roel Bentz van den Berg, dat na
lange tijd van verwaarlozing ergens in het midden van de vorige eeuw het begrip ziel zijn comeback
maakte in getto’s van Amerika. De strijd om vrijheid, gelijkheid en gerechtigheid kreeg muzikaal vorm.
Daarbij borduurden de muzikanten voort op het vuur en de passie van de gospelzangers. Dat ritme en
die blues vonden hun weg naar de Amerikaanse straten en werden daar soul. Een van de pioniers van
dat muzikale genre, Ray Charles, zei: ‘Soul is als elektriciteit. We weten niet precies wat het is, maar
het is een kracht die de kamer kan verlichten” Een kamer of een kerk. Ziel, soul heeft te maken met
een verlangen dat je optilt, boven jezelf uit laat stijgen, vleugels geeft. Bezielde momenten stromen
over van volheid en rijkdom, inspireren, geven levenskracht en verbinden ons met onszelf, het leven
en de wereld om ons heen.

Je ziel kan zoekraken. Verwaarloosd. Vergeten. Verdwijnen onder een laag stof. Dat wordt duidelijk uit
het citaat uit Het Rode Boek van Jung. Zij kan ondergesneeuwd raken onder wereldse, ego-strelende
zaken. Maar de voldoening die eer, macht, rijkdom, kennis en zelfs menselijk geluk bieden, blijkt niet
te volstaan. Kan, zoals bij Jung gebeurde, op een bepaald moment zelfs omslaan in afgrijzen. Het
uiterlijk vertoon blijkt een lege huls die je koud en onvervuld achterlaat.

Szymborska onderschrijft dat de ziel zoek kan raken, al belicht ze het vanuit een iets ander oogpunt.
Zelf zei ze over haar gedicht in een interview: “De ziel manifesteert zich slechts van tijd tot tijd. Zij
vertoont een grillig gedrag, zoekt naar gunstige momenten om van zich te laten horen. Het moment
waarop de mens zich voor meer verheven zaken dan alledaagsheid openstelt noem ik de ziel. Een
dergelijk toestand komt uiterst zelden voor. Hoeveel gesprekken voeren we niet met elkaar waarbij
bezieling, onze ziel afwezig is.” Dat is waar. Die gesprekken zijn er. En het zijn er veel te veel.



Szymborska schrijft dat toe aan het feit dat je je ziel zo nu en dan hebt. Dat deel ik niet. Ik denk dat de
ziel er altijd is. Het is alleen de kunst om haar in het oog en in het hart te houden. Dat vraagt om een
innerlijke houding van aandacht en egoloosheid. Zielzorg — dat prachtige, ouderwetse woord voor
pastoraat — was volgens de oude Grieken de belangrijkste taak van de mens. Alleen de ziel kan iets
nieuws voortbrengen. Szymborska geeft aanwijzingen hoe je kunt zorgen dat je ziel niet stilletjes
verkommert.

De ziel ziet ons liever niet in de massa,
walgt van onze strijd om maar te winnen
en van ons wapengekletter.

[..]

We kunnen op haar rekenen

wanneer we nergens zeker van zijn,
maar alles willen weten.

Niet competitie, dadendrang, maar verlangen en een open houding ziet Szymborska als de sleutel tot
de ziel. Alhoewel ze enigszins lijkt te berusten in de regelmatige afwezigheid van de ziel, lees ik haar
gedicht — dat is de vrijheid van de poézielezer — als een oproep. Hou je ziel erbij. Laat geen dagen en
dagen en jaren en jaren zonder haar voorbij gaan. Kus haar wakker als ze ergens tussen je kindertijd
en je ouderdom dreigt in te slapen. Stel je open in het alledaagse voor het verhevene. Zorg dat ze je
bijstaat, ook bij het meubels verplaatsen, bij het ordenen van papieren of wanneer je een weg aflegt
op knellende schoenen. Maak dat ze deelneemt aan negenhonderdnegentig van de duizend
gesprekken die je voert. Wees niet mat gelaten, maar hartstochtelijk, vurig, vol verbazing of stille
verwondering. Blijf vragen stellen, blijf verlangen, blijf geloven. Voorkom dat dat je ziel schade lijdt.
Dat is ook bijbelse beeldspraak: schade lijden aan je ziel. Het betekent jezelf en de ander niet meer
bereiken, niet meer verlangen, niet meer streven, geen taal meer hebben, geen vingertoppen, geen
lippen. Stom en doof verzinken in berusting.

‘Ziel’ is in de bijbelse beeldspraak de naam van ‘de mens zoals hij bedoeld is’. ‘De mens in zijn
grootheid, de mens-in-de-mens, de ingeschapen kracht, de vonk die in je gloeit en als een vlam wil
uitslaan en bestendig licht wil worden’. Laten we onze kostbare ziel koesteren. Laten we zo bezield als
mogelijk leven, spelen, zingen, vertrouwen, verlangen, liefhebben. In de hoop dat we op een bepaald
moment de mysticus Eckhart kunnen nazeggen:

Mijn ziel is nog zo jong als de dag dat hij geschapen werd, ja, en nog veel jonger. Ik zeg je, ik zou
beschaamd staan als hij morgen niet jonger zou zijn dan vandaag.

Moge het zo zijn.



