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Wijzen uit het Oosten 
Alex van Heusden 

 
Een wereldorde die is gegrondvest op geweld en onderwerping van volkeren - imperialisme, 
kolonialisme - roept weerstand en verzet op, ook in de vorm van verhalen. Wereldorde? 
Wereldwanorde. Tegen het toenmalige Romeinse regime van onderdrukking in wordt het 
verhaal verteld van een mensenkind, een nieuwgeborene, wiens naam betekent ‘God zal 
bevrijden’. Een verhaal over vrede. 
Met ‘vrede’, sjalom, wordt bedoeld bevrijding van mensen, heel concreet: uit armoede, 
verlatenheid, geestelijke verwarring, innerlijke leegte. Het woord sjalom betekent letterlijk 
‘heel-making’, dat een mens niet meer in stukken uiteenvalt. Vrede? Hoezo vrede? Waar 
vrede? Waar nog te vinden? We hadden zo gehoopt. 
 

Een nacht dat pijlen niet verwonden, honden 
niet bijten, schapen vredig slapen, vuur 
niet zengt, die nacht zal hij geboren worden. 

 
Zo zongen we op de Avond voor Kerstmis en ook deze morgen nog. Maar dan het verhaal dat 
zo begint: 
 

Toen Jezus was geboren in Betlehem van Juda 
in de dagen van Herodes, de koning… 

 
En hoe het verder gaat, een afgrondelijk diep, gitzwart verhaal, met een koning die letterlijk 
over lijken gaat als hij zich bedreigd voelt in zijn macht en majesteit. Herodes - hij heeft echt 
bestaan, we weten redelijk veel over hem. Meer dan dertig jaar was hij aan het bewind, als 
jonge krijgsman door de senaat in Rome aangesteld tot koning over Judea. Hij kreeg de 
beschikking over een troepenmacht om het volk met harde hand in het gareel te houden en 
zo zijn macht te vestigen. ‘Koning van de Joden’ - zo luidde zijn officiële titel. Al snel werd 
duidelijk hoe buitensporig wreed hij was. Elk spoor van verzet tegen zijn hegemonie werd in 
de kiem gesmoord. Ook zijn familieleden spaarde hij niet als dat politiek zo uitkwam. Naar 
verluidt liet Octavianus, de latere keizer Augustus, die Herodes altijd de hand boven het hoofd 
hield, zich eens ontvallen dat de koning van Judea een man was aan wiens hof een varken het 
beter had dan een zoon.  
Maar Herodes was ook een groot bouwheer. Het zogeheten Herodion in de buurt van 
Betlehem en de burcht Masada in de woestijn van Judea aan de Dode Zee - de resten ervan 
zijn nog altijd te bezichtigen. Vooral droeg hij bij aan de wijd verbreide roem van Jeruzalem 
als parel van het oosten door het heiligdom aldaar te herbouwen in grandioze hellenistische 
stijl. In alles liet Herodes zich gelden als het gezicht van Romeinse heerschappij in Judea. 
 

Toen Jezus was geboren in Betlehem van Juda 
in de dagen van Herodes, de koning, 
zie, magiërs uit het oosten kwamen aan in Jeruzalem… 

 
Magiërs uit het oosten.  Magoi in het Grieks. Aanduiding van priesters aan het Perzische hof. 
Vandaar ‘uit het oosten’. Vaste adviseurs van de Perzische koningen in hun hoedanigheid van 
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astronomen en droomuitleggers. Komen er zeven vette jaren aan of juist zeven magere? Wat 
zeggen de sterren aan de hemel? Magiërs dus, zelf geen koningen. ‘Driekoningen’ - zo heten 
ze in de volksmond. Dat zijn ze niet en er staat evenmin dat het er drie waren - vijf zou ook 
kunnen, of zeven. En hoe ze heten? Geen namen.  
Aangekomen in Jeruzalem, stellen ze de vraag: ‘Waar is de pasgeboren koning der Joden?’ Als 
Herodes daarover hoort, slaat hem de schrik om het hart. Hij is toch zelf de ‘koning der Joden’? 
Hij alleen, op gezag van Rome. 
 
Wie is koning? Volgens de visionaire teksten van de Hebreeuwse bijbel moet een koning zijn 
zoals geen koning is. Een anti-koning dus, een tegenontwerp. Een koning van messiaanse 
allure, een die de Tora beschermt en hooghoudt, de levensleer die volgens de traditie 
teruggaat op Mozes als oorkonde van een samenleving in gerechtigheid en vrede. Die 
messiaanse koning is als een ster die uit de duisternis blinkt, licht dat onze ogen verlicht en 
richting wijst - hartslag en rede. Het gaat om niets anders dan wat in de Joodse traditie tikkoen 
olam wordt genoemd, ‘herstel’, ‘heel-making’ van deze wereld. 
 
Die magiërs, wijzen uit het oosten: als zij het huis zijn binnengegaan en daar het jongetje zien 
met Maria, zijn moeder, werpen zij zich neer voor hem - zoals je doet voor een koning, om 
hem eer te bewijzen. En wat hem ze hem geven? Geen geboortegeschenken, geen rammelaar 
of knuffeldier, maar het tribuut, de belastingafdracht die de messiaanse koning toekomt. 
Dan ontvangen de professionele droomuitleggers een droom. Niet naar Herodes gaan, ze 
moeten ‘uitwijken’. Ze slaan als het ware op de vlucht. Het geboorteverhaal neemt nu de vorm 
aan van een vluchtverhaal.  
Jozef, de man van Maria, krijgt in een droom te horen dat hij met het kind en zijn moeder 
moet vluchten naar Egypte. Ook zij moeten ‘uitwijken’, weer dat werkwoord, want Herodes 
zal op zoek gaan naar het kind om het te vernietigen. Vluchten, uitwijken naar Egypte - een 
omgekeerde uittocht als het ware om het kind, die ‘koning van de Joden’, te bevrijden uit de 
machtige arm van Herodes. 
 
In Vondels befaamde toneelstuk Gijsbrecht van Aemstel, in première gegaan rond Kerstmis 
1637, komt een rei voor, een koorgezang, dat naderhand een kerstlied is geworden. De eerste 
strofe gaat zo. 
 

O kerstnacht, schoner dan de dagen, 
hoe kan Herodes ’t licht verdragen, 
dat in uw duisternisse blinkt 
en wordt gevierd en aangebeden? 
Zijn hoogmoed luistert naar geen reden, 
Hoe schel die in zijn oren klinkt. 

 
En zo de tweede strofe. 
 
 Hij poogt d’onnoozle te vernielen 
 door ’t moorden van onnoozle zielen, 
 en wekt een stad- en landgeschrei 
 in Betlehem en op de akker 
 en maakt de geest van Rachel wakker, 
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 die waren gaat door beemd en wei. 
 
Die eerste ‘onnoozle’ is het kind Jezus. Die ‘onnoozle zielen’ een regel verder zijn de kinderen 
die worden vermoord. ‘Onnozel’ betekent hier ‘onschuldig’.  
De kindermoord op last van het ‘gekroonde beest’. Enkel hier, in het evangelieverhaal van 
Matteüs, staat dit gruwelijke tafereel opgetekend. In geen ander evangelie of waar ook in het 
zogeheten Nieuwe Testament. Ook niet in enige andere bron. De ironie van de geschiedenis 
wil dat Herodes’ wereldwijde reputatie als onverbiddelijk wreed heerser is gestoeld op een 
misdaad die hij nooit heeft begaan. 
We lezen een verhaal. Drie dikke strepen onder ‘verhaal’. Alles wat we hebben horen 
voorlezen, over de magiërs uit het oosten, over Herodes, over de vlucht naar Egypte en ook 
over de moord op kinderen tot twee jaar in Betlehem, is verhaal. Niet echt gebeurd. Wat de 
schrijver van dit verhaal voor ogen stond, was een parallel construeren tussen het kind Jezus 
en het kind Mozes. In het Mozesverhaal van het boek Exodus wordt verteld hoe de farao van 
Egypte aan zijn volk de opdracht geeft om alle pasgeboren jongens van de Hebreeën in de Nijl 
te werpen en hoe het jongetje Mozes gered wordt uit de doodsrivier. Zoals Mozes in Exodus, 
zo Jezus in het verhaal van Matteüs, met Herodes in de rol van de farao - een voorbeeld van 
parallelle typologie. 
 
Maar intussen, wat daar geschreven staat, de moord op kinderen, geschiedt elke dag, tot op 
vandaag, en morgen ook nog. 
 

‘Een stem wordt in Rama gehoord, 
 wenen en klagen’, veel. 
 ‘Rachel, wenend om haar kinderen, 
 zij wilde niet worden getroost 
 omdat zij niet meer zijn.’ 
 
De geest van Rachel wakkergemaakt. Moeders die wenen om hun kinderen. Nooit eerder in 
de geschiedenis van de mensheid op aarde waren er zoveel kinderen die leven in 
oorlogsgebieden en honger lijden. Meer dan 230 miljoen kinderen. Onvoorstelbaar. De 
kindermoord in Gaza, duizenden en nog eens duizenden. Wie stopt de genocide die daar 
woedt? De verminking van een volk, van volkeren, hele generaties weggevaagd. Hoe moet het 
verder met de mensheid op aarde? We hadden zo gehoopt. Maar nu? 
We zijn er nog. Het Grote Verhaal van bevrijding is er nog, hier in ons midden. Niet als een 
kwijnend vlammetje, maar als een hoog oplaaiend vuur dat ons aansteekt en toeroept: 
wanhoop niet - er is een weg te gaan, verzet is geboden. Een steile weg van verzet, maar toch. 
In oude en nieuwe bezielde verbanden, die maken en oprichten, omwille van onze kinderen 
en kindskinderen. Begeleid door dit woord uit de Talmoed: ‘Wie één mens redt, één kind van 
mensen, redt de hele wereld.’ 
 
 


