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1. Een nacht dat pijlen niet verwonden (Kerstoratorium Nieuw Begin, muziek Tom 
Löwenthal) 
Een nacht dat pijlen niet verwonden, 
honden niet bijten, schapen vredig slapen, 
vuur niet zengt, die nacht zal hij geboren worden. 
Er zullen engelen door het luchtruim zweven. 
 
Hij draagt van mens en God de oudste namen; 
zout honing woonstee schaduw morgenrood. 

    
 

2. Ten geleide 
 

3. Gij wacht op ons (VL505, muziek Bernard Huijbers) 
Gij wacht ons ons  
totdat wij opengaan voor U. 
Wij wachten op uw woord 
Dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem, 
Stem ons af op uw stem, 
op uw stilte. 

 

4. Voorlezing uit het evangelie van Matteüs 
Matteüs 2:1-18 
 

5. Vergeet niet VL893, muziek Bernard Huijbers) 
Vergeet niet dat woord van oudsher: 
dat leeggeschud zullen worden 
de plunderaars, uitgedreven 
de stichters van tirannie. 
Maar de doodgetrapte zal leven, 
de arme zal opstaan en nemen 
het land dat hem toebehoort. 
 
Vergeet niet dat woord van oudsher: 
dat uitgeroeid zullen worden 
de moordenaars, uitgedreven 
de stichters van tirannie. 
Maar de doodgetrapte zal leven, 
kinderen zullen opstaan en grijpen 
het recht dat hun toebehoort. 



 
 

6. Overweging 
 

7. Wij waren kinderen (VL418, muziek Antoine Oomen) 
Wij waren kinderen toen het gebeurde. 
`Laat ons gaan zien het woord dat daar geschied is', 
riepen met vreemde stemmen onze vaders. 
Wij moesten mee, de diepe nacht, de kou in. 
 
Geen vleugelslag. Na uren gaan een grot, 
een huilend kind. Geroep: hij is het. Hij? 
Hun leven lang bleef hij een sterk verhaal: 
er zou groot licht geweest zijn dat hen wenkte. 
 
Stemmen van woorden: vrede. Een tijd later 
die ster die langs de hemel voer, een stoet 
van koningen en priesters die hem zochten: 
`kind ons geboren, koning van de vrede'. 
 
En het gekroonde beest. De kindermoord. 
Tot op vandaag het bloed ten hemel schreiend. 
En het gerucht dat hij zou zijn ontkomen, 
dat hij zal komen, haastig, en wat dan? 
 
Rusteloos zwervend, ongelukkig dromend 
van wilde dieren die niet meer verscheuren 
zijn zij gestorven zoals mensen sterven, 
zonder te zien. Zij hadden zo gehoopt. 
 
 
 

 
Verantwoording 
Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen 
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen of teksten die 
daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel “Stilte zingen” 
(2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in “150 Psalmen vrij” (2023). De 
muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel www.ekklesia-
amsterdam.nl. 


