EKKLESIA AMSTERDAM zondag 9 juni 2024
LuisterLink ‘Ogen van een kind’
Samengesteld door Mirjam Rigterink

1. Wek mijn zachtheid, VL742, muziek Antoine Oomen, gezongen door Trijntje
Oosterhuis

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug
de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.
2. lk hoop stiekem, Roya Hes
3. Ten geleide
4. Wek mijn zachtheid, VL742, muziek Antoine Oomen
5. Ogenvan een kind -1
6. Gij—ik waan me niet wijzer, psalm 131 vrij, muziek Antoine Oomen
Gij
ik waan mij niet wijzer
ik weet mij niet meer dan een mens
keer mij niet af van mijn naaste
droom geen hoogdravende dromen
ik heb mijn bestemming erkend
mijn ziel is tot rust gekomen
een kind dat gedronken heeft
en rust aan de borst van zijn moeder
zo is mijn ziel in mij.
Ik wacht op U, ik wacht
van nu af tot in eeuwigheid
omdat uw naam verluidt

Ik-zal-er-zijn.

7. Ogen van een kind — 2



8. Zeven maal opnieuw geboren

Zeven maal opnieuw geboren
klein gekregen uitgeworpen
wordt een mens om mens te worden.

Zeventig maal zeven bomen
zullen bloeien waar wij wonen
licht zal op het water stromen.



