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1. Alles wacht op U vol hoop - Psalm 104  (VL107, muziek Antoine Oomen) 

Alles wacht op U vol hoop 
alle levenden vragen U om voedsel. 
 
Neemt Gij hun adem weg zij sterven 
en zij vallen terug in het stof. 
 
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen 
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht. 
 

2. Drempeltekst 
 

3. Woord ten geleide  
 

4. Herschep ons hart (VL 693, muziek Tom Löwenthal) 
Herschep ons hart, heradem ons verstand, 
Dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
Maak ons tot uw gemeente. 
Wees de stem die ons geweten wekt. 
Verberg U niet, 
Verberg U niet. 
 

5. Voorlezing uit de tweede brief van Paulus aan de ekklesia van Korinte 
2 Korintiërs 5: 14-19 
 

6. Lied van de vijftig dagen (VL481, muziek Antoine Oomen) 
Dat hij verrezen is ten derde dage 
vroeg in de morgen, donker was het nog; 
Jezus van Nazaret die werd gekruisigd, 
wat zoekt gij hem temidden van de doden –  
 
dat hij door dichte deuren binnenkwam… 
gezegend die niet zien en toch geloven; 
dat hij hun veertig dagen lang verscheen 
en met hen at ten teken dat hij leefde – 
 
dat hij vanaf de berg ten hemel voer, 
dat toen de Vijftigste gekomen was 
zijn leerlingen rondom één tafel waren 
en plotseling geschiedde uit de hemel – 
 
zoals aan Mozes in een storm van vuur 
werden die dag de tien volkomen woorden 
in alle talen te verstaan gegeven 



aan alle volkeren onder de hemel – 
 
deze en nog veel andere verhalen 
doen over hem de ronde, waar of niet. 
Zouden zij alle opgeschreven zijn 
de wereld was te klein voor zoveel boeken. 
 
Meer dan verhalen bleef er van hem over, 
nog: mensen die hem nooit hebben gezien 
maar werden aangeraakt door zijn verschijning 
en hem aanvaarden als hun groot verhaal. 
 
Zijn woorden over liefde bleven over. 
En mensen die naar deze woorden leven. 
Kom Geest, vernieuw het aangezicht der aarde, 
wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan. 

 
7. Overweging 

Alex van Heusden 
 

8. Die de aarde boetseerde (VL696-697, muziek Tom Löwenthal) 
Die de aarde boetseerde, 
grondvestte, vasthoudt, 
die haar niet geschapen heeft als een chaos, 
maar opdat zij ingericht en bewoond wordt 
 
die niet heeft gesproken in het geheim, 
niet gezegd heeft ‘zoek mij maar in de leegte’, 
maar ’hier ben Ik, woon hier onder mijn woord’. 
Hij zegt: God? Ik God, Ik zal, en geen ander. 
Ik spreek recht, trouw, waarheid, woorden die werken: 
Licht! en zie: licht - water! dorst naar dat water. 
 
 

 
Verantwoording 
Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen 
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen of teksten die 
daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel “Stilte zingen” 
(2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in “150 Psalmen vrij” (2023). De 
muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel www.ekklesia-
amsterdam.nl. 


